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ZO MOOI ANDERS 
Verbonden door onze verschillen



we dat mensen op zoek zijn naar verbinding: met zichzelf, met anderen …  
Zin en betekenis ontluiken daar waar de één zich het lot van de ander aantrekt en 
nabij blijft.

Dit bronboekje wordt u aangereikt ter gelegenheid van de ‘Dag van de Spirituele 
Zorg’. Het wil inspireren tot verbinding. Samen met de werkgroep ‘spirituele 
dimensie in de zorg’ promoot de pastorale dienst spirituele zorgverlening als 
onderdeel van integrale zorgverlening in UZ Leuven.

Martijn Steegen
Hoofdpastor UZ Leuven

Beste lezer,

De wereld lijkt wel in brand te staan. Oorlogen woeden om ons heen. Op forse 
taal wordt alleen maar met nog forsere taal gereageerd. ‘Geopolitiek’ leiderschap 
verschraalt tot ‘egopolitiek’ leiderschap, hoorden we onlangs. Op wereldtoneel lijkt 
het wel ieder voor zich.

Het maakt ons ongerust. Machteloos kijken we toe hoe leugen en bedrog de 
bovenhand krijgen in tal van internationale en maatschappelijke conflicten. Dit laat 
ook sporen na in onze eigen individuele levens. Welke toekomst ligt er voor ons 
in het verschiet? In welke wereld zullen onze (klein-)kinderen opgroeien? Hoe blijf 
ik hoopvol? Waar vind ik zin en betekenis in mijn eigen leven te midden van deze 
chaotische tijden?

Deze zinvragen klinken ook met vaste regelmaat in dit ziekenhuis. Ook ziekte zet je 
eigen leven, en ook dat van je dierbaren op z’n kop. Hoe blijf je overeind? Vaak zien 



Je bent zo
Je bent zo 

mooi 
anders 
dan ik,

natuurlijk 
niet meer of 

minder 
maar zo mooi 

anders,
ik zou je 

nooit 
anders dan 

anders willen
Hans Andreus 

uit: ‘Vertel hoeveel ik van je hou’, 1998 

“Aimer, ce n’est pas se 
regarder l’un l’autre, c’est 
regarder ensemble dans la 

même direction.”
Antoine De Saint-Exupéry

Het land
Ik heb het land zelf verzonnen.
Draken wonen er.
En vrouwen met schorten en verlangende armen.
Mannen die verlegen door regenpijpen klimmen.
En meningen.
Na elke stap een mening.
Overal zijn woorden.
De meningen discussiëren met de vrouwen,
praten met de mannen,
vertellen de draken wat ze moeten doen.
En nooit zijn ze het met elkaar eens.
Maar na de zon en voor de sterren bereid ik het maal,
serveer muziek, zacht en wonderlijk,
kleuren, dichtbij en onbegrijpelijk mooi.
Zinnen, warm en voelbaar.
En de draken, de vrouwen, de mannen, de meningen
eten de muziek,
drinken de kleuren,
proeven de zinnen.
En het is stil.
Gijs Smit / Uit: Ongehoord! Poëziewedstrijd over diversiteit)



1 Korintiërs 12,12-26: Eén lichaam en verschillende ledematen

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het 
er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest 
tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij 
allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als 
de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet 
van het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, 
is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? 
Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen 
afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar 
zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam.

En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen 
de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen 
te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol 
beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare 
leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid 
dat tekortkomt, grotere eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden 
voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer 
ontvangt, verblijden alle leden zich mee.



Grofgebekt
Ik ben een vreemd kind dat

aangespoeld uit alle windstreken
spreekt in het abc van de sjamaan.

Grens noch vlag zijn mij vreemd.
Ik ken de uithoeken van Morgen en Avond
waar ik kom ontsluiten zich oren en ogen.

Ik klap Sevillanas, oreer spoken words
en zing liedjes die je wilt begrijpen

eens je er echt naar luistert.
Maar mijn accent mi! là. si. da. non, bro

verzette het , maar zoveel bakens
als het raaskallende monden kon snoeren.

Ach ik ben maar een vreemd kind,
met een vreemde taal die ik moet gebaren en

seinen in rookpluimen om gehoord te worden.
Mij was geleerd dat elke taal een mens is

en hoe meer talen je spreekt
des te meer mens je wordt.

Mustafa Kör

“The very relationship 
with the other is the 
relationship with the 

future.” 
Emmanuel Levinas



Niemand kan mij spreken

Sinds een paar weken
zit in mijn klas
een meisje dat vluchtte.
Ze doet goed haar best
om ons te verstaan.

Maar vandaag heeft ze mij
verdrietig aangekeken.
Ze zuchtte en zweeg.
Ik denk dat ik het begrijp.
Zij is een taal,
die wij niet spreken.
Zij is een geschiedenis,
die wij niet leren.

Daarom ga ik het proberen.
Min ’ayna ’anti?
Waar kom jij vandaan?
Rian Visser 
uit Ongehoord! Poëziewedstrijd over diversiteit

“Houd de gastvrijheid 
in ere, want zo hebben 

sommigen zonder 
het te weten engelen 

ontvangen.”
Hebreeën 13,2



Zo op afstand
lijkt dit land

een overstuur kind, 
dat je liefdevol

zou willen instoppen
onder een warm

gekleurd
dekentje.

En dat je kunt zeggen,
dat het goed komt.

Evert Fokkema

Jij bent de enige zoals jij, zei mijn moeder, en ik ben de 
enige zoals ik, maar als ik jou nu een knuffel geef, dan 
ben je niet alleen en ik ben ook niet alleen. Knuffel me 
dan maar, zei Ben, en hij omhelsde zijn moeder. Zijn 
moeder knuffelde hem. Ze voelde zijn hart kloppen. 
Ben voelde zijn moeders hart ook. Ze knuffelde hem zo 
hard als ze kon. Nu ben ik niet alleen, dacht hij midden 
in de omhelzing, nu ben ik niet alleen.
Zie je wel, fluisterde zijn moeder.

En precies hiervoor is het omhelzen dus uitgevonden.

David Grossman
Uit: De omhelzing  



Er moeten mensen zijn 
die zonnen aansteken, 

voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten 

als het ijzig wintert 
en die confetti strooien 

tussen de sneeuwvlokken.
Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn 
die aan de uitgang van het kerkhof 

ijsjes verkopen 
en op de puinhopen 

mondharmonica spelen.
Er moeten mensen zijn 

die op hun stoelen gaan staan, 
om sterren op te hangen 

in de mist. 
Die lente maken 

van gevallen bladeren 
en van gevallen schaduw, 

licht.
Er moeten mensen zijn, 

die ons verwarmen 
en die in een wolkeloze hemel 

toch in de wolken zijn, 
zo hoog. 

Ze springen touwtje 
langs de regenboog 

als iemand heeft gezegd: 
kom maar in mijn armen.

Bij dat soort mensen wil ik horen, 
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen 
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.
Er moeten mensen zijn 
die op het grijze asfalt 
in grote witte letters 
LIEFDE verven. 
Mensen die namen kerven 
in een boom 
vol rijpe vruchten 
omdat er zoveel anderen zijn 
die voor de vlinders vluchten, 
en stenen gooien 
naar het eerste lenteblauw, 
omdat ze bang zijn 
voor de bloemen 
en bang zijn voor: 
ik hou van jou.
Ja, 
er moeten mensen zijn 
met tranen 
als zilveren kralen 
die stralen in het donker 
en de morgen groeten 
als het daglicht binnenkomt 
op kousenvoeten
Weet je, 
er moeten mensen zijn, 
die bellen blazen 
en weten van geen tijd 

die zich kinderlijk verbazen 
over iets wat barst 
van mooiigheid 
Ze roepen van de daken 
dat er liefde is 
en wonder 
als al die anderen schreeuwen: 
alles heeft geen zin. 
Dan blijven zij roepen: 
neen, de wereld gaat niet onder 
en zij zien in ieder einde 
weer een nieuw begin. 
Zij zijn een beetje clown, 
eerst het hart 
en dan het verstand 
en ze schrijven met hun paraplu 
I love you in het zand 
omdat ze zo gigantisch 
in het leven opgaan 
en vallen 
en vallen 
en vallen 
en OPSTAAN
Bij dát soort mensen wil ik horen 
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen, 
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan, 
de muziek gaat DOOR 
de muziek gaat DOOR 
en DOOR.
Toon Hermans

“Liefde betekent 
kwetsbaar zijn  
in de ander.” 

Mireille Cottenjé, 
Belgisch schrijfster en 

verpleegster



Paarse vrijdag

Vandaag zie ik regenbogen
en kleurt mijn hart een beetje paars,

is anders zijn de standaard
en zijn eenheidsworsten schaars.

Er is geen dag hetzelfde
en laat dat nou ook gelden voor de mens,

afwijken is geen afwijking
wel een diepgevoelde wens.

Niet door exact hetzelfde te leven
staan we met z’n allen sterk,

Straks moet ik nog iedere zomer naar Frankrijk
of dagelijks kaas op mijn brood naar mijn werk.
Ik houd van couscous, hutspot, rotie
maar ook een bakkie patat op z’n tijd,
Dus schrijf mij geen smaak voor.
Ik bepaal graag zelf mijn identiteit.
Er is geen verkeerd lichaam
slechts een lichaam dat je past.
Er is geen foute keuze,
hoogstens een keuze die verrast.
Je wordt geen winnaar
door hard te roepen hoe het hoort.
Je verliest door anderen te beperken
en doet zo ook jezelf tekort.
Dus gun mij, mijn vrijheid
en dat ik mijn grenzen verken.
Zo ben ik altijd mijzelf
door te zijn, wie ik ten diepste ben.
Marianne van Velzen, Stadsdichter van Leiden

“Maak er een gewoonte van 
zorgvuldig te luisteren naar wat 
anderen vertellen en kruip, voor 

zover mogelijk, in de geest van de 
ander.” 

Marcus Aurelius (Romeins keizer (121 - 180))



De Ander

Zijt ge bruin, zwart, wit of iets er tussenin?
wat doet het ertoe, alsof dat je uw Ral-nummer zelf kiest.

Gelovig, religieus, spiritueel of zweef je liever niet.
Dogmatisch twijfelachtig, het beter weten doet iedereen,

Man, vrouw, of iets of wat hybride,
hetero, holebi of zijt ge curieus, weet je het nog niet?

Hoofddoek of kruisje aan het loket, tattoo of piercing?
Doet wat je wilt, maar doe voort, ik wil geen 3u wachten voor 1 papier.

Progressief, conservatief, rechts-centrum-links?
Zit je in’t kamp van d’ integriteit of in dat van de politiek?

Kies je voor de Vlaamse leeuw of den driekleur van den Belgique?
Ik zeg het in ‘t Vlaams, in ‘t Frans of tussentaal, ey, boeit niet.

De stem zonder stem, het geheel of de breuklijn.
Je hebt de pro’s en de contra’s, de fanbasis, de ultra’s.

De anti’s, de antagonisten, de helden en primadonna’s.
Je hebt vooral veel ikskes en nog meer ikskes, en wie de ik zijt gij?

Krabber of kapitalist, fils à papa of papa was er niet.
Privileges of heb je pech, enkel de geprivilegieerde snapt het niet.

Van veel te rijk naar veel te arm, de bezitters of de zit op niets.
In de snackbar of Michelin of in de rij voor een voedselpakket.

De grote speler, de petit joueur, op de fiets of in bolide,

te poot of te suv, wie had wie niet gezien?
Werknemers, doppers, gezond of invalide,
witte kassa, zwart geld, geef mij gewoon nog iets te drinken.

Centrum, periferie, stad of platteland.
Last van hoogheidswaanzin of compensatiedrang,
straatwijs of wijs naar niets, ruwe handen of diploma’s.
Het zijn zotten die werken, en die rekenen op de pensioenskas.
Gebroken of gesterkt, door trots of trauma,
Een misgunner of een wens het beste, wie sloopt, wie verrijkt?
Pessimist, optimist, wie kiest zijn realiteit?
Welke soort winkelier, handel je in liefde of angst,
Dus kijk neer, uit de hoogte, scheld vervloek of zeik.
Toren van ivoor, een onbereikbaar eiland.
De hel dat zijn de ander, van zonden zijn wij vrij.
De hel dat zijn de ander, maar de ander dat zijn wij.

Of reis mee, overstijg, kijk toe en omarm.
Baksteen in de rij, solide, hou het warm.
De hel dat zijn de ander, maar de ander dat zijn wij.
De hel dat zijn de ander, maar de ander dat zijn wij.

Tourist LeMC
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Foto’s: GOEDELE MISEUR 

Dit bronboekje wordt u aangeboden door de  
pastorale dienst van UZ Leuven ter gelegenheid van  

de ‘Dag van de Spirituele Zorg’ 

Meer weten?
Pastorale dienst UZ Leuven - www.uzleuven.be/pastorale-dienst

tel. 016 34 86 20 of pastorale_dienst@uzleuven.be

PASTORALE DIENST

De
Nood aan  

zin-spiratie?

Beluister de 2e podcast 
van de pastorale dienst in 
samenwerking met Carlo 
Leget: over verlieskunst.


